
Orde van doe-je-meedienst voor zondag 24 november  

Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost Julianakerk   

 

“Droomvlucht” 

 

De Paaskaars brandt 

 

Ontmoeting met elkaar 

 

Stilte voor ontmoeting met God 

 

Welkom door ouderling van dienst met Bram Spoelstra 

 

Psalm 87 

 

Bemoediging 

 

 Wat je ook meemaakt in je leven: 

 De Heer helpt ons altijd. 

   Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 

   en ook de zee en alles wat daar leeft. 

    De Heer blijft altijd trouw. 

 

kaarsen aansteken 

 

De droomboom mp4 

 

Allen gaan zitten 

 

Waar gaat het over: droomvlucht 

 

Dromen met de Kindernevendienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied 729 

 

Lezing Openbaring uit Kijkbijbel 

 

Zingen alles wordt nieuw 

 

Nu gaan de bloemen nog dood, 

nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 

 

Refrein: 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

 

Nu ben je soms nog alleen. 

Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen 

kun je haast nergens heen. Refrein 

 

Nu heb je nooit genoeg. 

Nu blijf je steeds iets missen 

en in het ongewisse 

of je ooit krijgt wat je vroeg. Refrein 



Daar is geen zon en geen maan. 

Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten 

vol van zijn heerlijkheid staan. Refr  

 

Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 

Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. Refr 

 

Rock solid met muziek van Stef Bos: we vergeten soms te dromen  

 

Overdenking 

 

Lied 532-Van de vrede blijf je dromen (mel. Alle Menschen werden Brüder) 

 

Van de vrede blijf je dromen, 

van een wereld in het groen, 

waar verdriet niet meer kan komen, 

waar geen mens je kwaad zal doen. 

Niemand bang meer en alleen, 

zon en warmte om je heen. 

Niemand bang meer en alleen, 

zon en warmte om je heen. 

 

Samen zullen wij weer leren 

van de vrede, hoe dat moet, 

hoe je onrecht om kunt keren 

tot iets heels en tot iets goeds. 

Zodat alles anders wordt, 

dichterbij de droom van God. 

Zodat alles anders wordt, 

dichterbij de droom van God. 

 

Van raketten en van zwaarden 

maken wij gewoon een ploeg 

en wij zaaien op de aarde 

graan voor allen, brood genoeg. 

Liefde huist in elke straat, 

niemand wordt er meer soldaat. 

Liefde huist in elke straat, 

niemand wordt er meer soldaat. 

 

Van de vrede blijf je dromen, 

jij zult zien, soms, hier en daar, 

hoe er steeds meer mensen komen 

die niet vechten met elkaar. 

Die de wegen gaan van God, 

tot de aarde hemel wordt. 

Die de wegen gaan van God, 

tot de aarde hemel wordt. 



Inzameling van de gaven 

 

De eerste collecte is Diaconie, Kerstactie   

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen 

die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen 

gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen 

deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer 

mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift. 

De tweede collecte is iedere week voor de kosten van pastoraat en onderhoud gebouwen  

De derde collecte is voor pastoraat. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht 

geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) 

naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei 

vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.  

 

Gebeden   samen met Jan Wierenga 

 

stil gebed 

 

Onze vader gezongen Maak alles nieuw 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eva’s lied melodie psalm 72 

 

Wij mensen blijven dromen dromen  

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen 

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten,  

daar 't recht van liefde leeft. 

 

Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven 

voelt zelf verandering, 

vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling.  

 
En licht en sterk, vol zachte krachten   

die onverzet'lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten  

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen  

van droom als werk'lijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen  

in onze levenstijd. 

 

Wegzending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel 


