8 Oktober Nieuwsbrief

Kopje : Vanuit de kerkenraad

Gemeenteavond 24 oktober: Kerk-zijn in 2033.

Wat zijn we een gemeente vol ideeén. Als ik kijk de boom naar de boom die Anneke van der Weg heeft
gemaakt op basis van uw antwoorden van de vorige gemeenteavond, dan zie ik een kerkgemeenschap vol
ideeén, geworteld in geloof, hoop en liefde. Dat voelt goed.

Maar, als ik dan lees in de kranten over de leegloop van de kerken, en als ik de leeftijdsopbouw van de
Protestante Kerk Apeldoorn bekijk:
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Aantal gemeenteleden in Apeldoorn

Leeftijdsgroep
bedenk ik me, er moet iets gebeuren in Apeldoorn, dit houden we niet vol.

Ik weet het, het is nog geen 10 jaar geleden, dat we samen hebben nagedacht over hoe we verder
zouden kunnen gaan in Zevenhuizen. We zijn toen van drie wijkgemeentes naar één wijkgemeente
gegaan met deze prachtige plek als vierplaats. En kijk eens om u heen, wat een warme gemeente we zijn,
vol ideeén, vol energie. Hoe mooi zou het zijn als ...

... als we met elkaar, elkaar vasthoudend, opzoek zouden kunnen gaan naar een toekomstbestendige
kerkgemeenschap in Apeldoorn.

Op de gemeenteavond van 24 oktober, willen we u / jullie informeren over de financiéle feiten en cijfers
van de Protestantse Kerk Apeldoorn. We willen met u / jullie hard op nadenken over hoe we in Apeldoorn

[ een vindplaats van geloof hoop en liefde kunnen zijn

voor onszelf, maar ook één die door anderen gevonden kan worden
[l een naar buiten gerichte blik kunnen tonen

en hoe die naar buiten gerichte blik zichtbaar wordt voor de ander.

Als we op deze vragen, voor onszelf, voor onze gemeente, beantwoord hebben, dan zijn we klaar voor
een volgende stap onderweg naar Kerk-zijn in 2033 te Apeldoorn.

Als u/jullie nog vragen hebben spreek ons dan aan, na een dienst, of stuur ons een mail.
Vriendelijke groeten
Albert van der Padt

Voorzitter van de kerkenraad

voorzitter@pwano.nl



