
10 September Nieuwsbrief 
 
Stand van zaken: Kerk-zijn in 2033. 
 
De Algemene Kerkenraad werkt aan een Toekomstverkenning, hoe ziet Kerk-zijn in Apeldoorn er in 2033 
uit (zie ook hieronder het bericht van de Algemene kerkenraad en het stukje Toekomstverkenning in de 
Kerkkrant).  
Tijdens de zomer heeft een kleine groep gewerkt aan scenario’s voor deze Toekomstverkenning, 
scenario’s hoe kerk-zijn in Apeldoorn er uit zou kunnen zien. Aan deze scenario’s heb ik meegewerkt. 
Deze scenario’s worden in september besproken in de Algemene kerkenraad, vervolgens in oktober in de 
wijkkerkenraden en in november zal de Algemene Kerkenraad besluiten deze scenario’s al dan niet voor 
te leggen aan de wijkgemeentes (kerkelijke molens draaien langzaam). Ergens januari-maart 2024 
worden dan in alle wijkgemeentes deze scenario’s besproken, gecombineerd en of aangescherpt. Dit 
wordt dan weer ingebracht bij de Algemene Kerkenraad die een besluit nemen over de inrichting van de 
Protestantse Gemeente Apeldoorn. 
 
Maar wat deze scenario’s niet beschrijven is HOE we met elkaar kerkgemeenschap willen zijn. Daar zullen 
we zelf eerst over na moeten denken.  
De gemeenteavond van afgelopen maart geeft hiervoor al een richting. Tijdens de gemeenteavond 
hebben we nagedacht over waarom u / jij betrokken bent bij de kerkgemeenschap, het belang van de 
kerkgemeente en wat we vooral moeten blijven doen, waar we mee moeten stoppen en juist mee moeten 
beginnen. In de kerk zijn uw / jullie antwoorden terug te vinden in/aan/rond de boom die Anneke van der 
Weg heeft gemaakt: hoe voelen we ons geworteld, wat is de grond waardoor we gevoed worden, waar 
bestaat onze stam uit en welke ideeën wapperen als blaadjes in de wind.   
 
De volgende gemeenteavond (24 oktober) gaan we een stap verder, welke van de ideeën helpt mij / u / 
jullie om onze kerkgemeenschap: 

• een vindplaats van geloof hoop en liefde te laten zijn  
voor ons en door anderen gevonden kan worden  

• een naar buiten gerichte blik te laten hebben 
en hoe wordt die naar buiten gerichte blik zichtbaar voor de ander.  

Als we op deze vragen, voor ons zelf, en voor onze gemeente, antwoorden hebben, dan zijn we klaar om 
de scenario’s die voorbereid zijn voor de Toekomstverkenning te bespreken, aan te scherpen of te 
combineren om en bij welk scenario we ons thuis zullen voelen.  
 
Als u/jullie nog vragen hebben spreek ons dan aan, na een dienst, of stuur ons een mail. 
 
Vriendelijke groeten 
Albert van der Padt 
Voorzitter van de kerkenraad 
 
voorzitter@pwano.nl  
 
 

Vanuit de Algemene Kerkenraad: Toekomstverkenning. 
 
De start van het nieuwe kerkelijk seizoen is een goed moment om even stil te staan bij het proces van 
toekomstverkenning dat in de PGA gaande is. Tot nu toe is vooral bij de AK, kerkenraden en commissies 
veel gedacht, gepraat, geluisterd en gebeden. De komende tijd zal dat meer en meer ook in de wijken 
plaatsvinden. We ervaren het als een lastig proces met moeilijke vragen waarbij de antwoorden niet voor 
de hand liggen. Vragen als: waar staan we voor als kerk? Voor wie zijn we er? Hoe zijn en worden we van 
betekenis voor Apeldoorn? Wat betekent dat voor de huidige kerkleden? En wat voor toekomstige 
generaties of randkerkelijken? Welke organisatie past daarbij? Wat is de weg die God ons wijst?  
De komende weken en gedurende het komende winterseizoen zullen we steeds concreter naar 
antwoorden moeten zoeken, want de urgentie is groot. Graag vragen we uw gebed voor de PGA en de 
toekomst van de kerken in Apeldoorn. 


