
 

Julianakerk 2023 ; een boom van een kerk! 

 

Op 28 maart hadden we de gemeenteavond. Het was een mooie avond met veel input van  gemeenteleden. 

Voorzitter Albert van der Padt  heeft de input verzameld en in een excel file gezet, voorgelegd aan mij met de vraag: 

Zou  je van de antwoorden een boom willen samen stellen, met de teksten die van 4 vragen zijn gegeven. 

Dat kan op duizenden manieren uitgevoerd. Ik heb gekozen voor een duurzame techniek. Achteraf was het een mooi 

project ter verbinding geweest maar met beperkte tijd en middelen heb ik naar eer en geweten dit boompje opgezet. 

Insteek zal helder zijn.  De verschillende antwoorden lopen in elkaar over, vandaar dat de basis elementen ook in 

elkaar overlopen en de blaadjes zonder moeite geplukt én aangevuld kunnen worden, evenals goede vruchten die 

wellicht startzondag zullen groeien.                                                                                                                                               

Werkend voelde ik positieve energie, goede wil en vertrouwen in een bloeiende start voor het nieuwe kerkelijk jaar. 

                                                                                                                                           Anneke van der Weg  Startzondag 10 september 2023. 

 

 

 



Waarom bent u / ben jij betrokken bij de (Juliana)kerk?) als wortels        (165 antwoorden) 

Het is een fijne groep mensen waar ik me thuis voel.  Het is fijn om onderdeel hiervan  te zijn en daarom ben ik 

daarin ook actief.  Het is fijn om het met elkaar te doen. 

Omdat ik geloof dat God onze schepper is en dat ik denk dat God ook plezier in ons mensen moet hebben door te 

doen wat goed is.   Betrokken bij veel mensen, veel bekenden (beetje familie)   Bezig met de Bijbel    Geloof met een 

knipoog   Een kerk maar iedereen gelooft wel op zijn eigen manier Geen mensen die menen dat ze het voor het 

zeggen hebben    Steun in de rug bij de vieringen    Ruimte in de gemeente  In de kerk wordt je geraakt  Betrokken 

blijven / geloof kunnen beleven/beleiden   samen bidden   goede en slechte dingen kunnen delen    ook online, maar 

echt is beter    elkaar steunen   geloof te voeden: kan wel alleen, maar dan mis je uitleg, beleving     Ook zingen    

gemeenschappelijk geloof    gemeenschappelijke geschiedenis   groep   samen ding (op)bouwen     samen zijn      mee 

met echtgenoot     Juliana vanwege 'dichtbij' en verschillende dominees      Niet zonder kunnen    Plichtsgevoel    3 

predikanten, 3 visies     bemoediging     uurtje bezinning    omzien naar elkaar, bezoek/kaartj e.d    God ontmoeten  

activiteiten na koffie, naast de dienst   ontmoeten faciliteren, met dis. Etc, door ontwikkelen van zaken die we zelf 

belangrijk vinden maar dan Apeldoorn breed     uitleg verhaal      zegen     zingen beleven      gelijkgezinden      

samen zijn      Binding: klein tot groot      lijfelijk     gemeente: broeders en zusters samen geloof belijden, zingen, 

bidden, delen   bijbel uitleg, vertalen naar huidige tijd   uiteindelijk gekozen voor de kerk in de wijk, en proberen 

mijn steentje bij te dragen   Drie visies, drie predikanten   Julianakerk opgezocht na opheffing "Vrije Evangelische 

Gemeente", Kende een aantal mensen in de JK. DAt maakt het dat je je makkelijk thuis voelt    De Julianakerk is de 

dichtstbijzijnde PKN-kerk    Je moet keuze maken waar je gaat kerken. Ik verhuisde van GK naar deze wijk.     

aandacht voor alle generaties    Warme betrokken gemeente     omzien naar elkaar     koffiedienst, autodienst 

bloemendienst. Kerkenraad     reflectie         je hoort een verhaal wat je anders niet hoort    De musical moet toch 

gebeuren; het verbindt; je ontmoet nieuwe mensen     verbondenheid    vieren ook in de stille week    leuke club mensen   

moeten, maar heilig moeten     rustpunt    je voelt je thuis    het gevoel dat je gezien wordt   maar nooit spijt dat we 

gegaan zij      je komt sneller tot de kern der dingen, er is herkenning, geen drempels     plussen en minnen van 

online    soms minder regelmaat in wel of niet gaan   soms minder verrassend: heeft te maken met hoe je eigen week 

was, mindset   troost   zelf ook oog hebben voor een ander     Gemeenschap met  gemeente - was meer dan nu   Geloven 

kan niet alleen. Ik heb voeding nodig, onderdeel van gemeenschap zijn  Ik zoek wat, antwoorden op af en toe 

ongeloof/twijfel. Als je je thuis voelt kan je dit delen.   Dat God plezier mag hebben in ons mensen, dat wij het goede 

doen. Hiertoe zijn wij geroepen deel te zijn van/in gemeenschap     Geraakt door de boodschap   Routine, maar op een 

positieve manier  We vinden ook antwoorden.   Avondmaal.   Elkaar bemoedigen.   Voorbeden voor de nood in de 

wereld   Doop (niet iedereen vind dat in ons groepje)    God ontmoeten.    Elkaar ontmoeten     Liederen zingen     

Samen geloof delen    Rustpunt in de hectiek van alles   In de Julianakerk is het mooi dat alle type geloven er mogen 

zijn.   Na samen gaan verbinding gezocht.    Warme gemeente    Gelijk gestemden   Voelen dat ze er buiten vallen 

door omstandigheden    We voelen ons thuis.   Lief en leed delen    Het samen bidden en zingen, geloven    Ondanks 

het vertrek qua woonplaats wil ik hier graag blijven kerken.  Wij willen in de wijk blijven, dat  hoeft niet persé de 

Julianakerk te zijn.   Leren over de omgang met God, trainen   Ontmoeting   Verbinding    Bezig zijn met 

levensvragen   het geloof: gevoed worden door de bijbel, uitleg/toelichting    de gemeenschap: de vreugde van 

diversiteit    het geloof: rust veiligheid liturgie       de gemeenschap: ontmoeting    het geloof: plek voor rituelen   de 

gemeenschap: je voelt je thuis    de gemeenschap: de plek waar je door activiteiten voelt "dat je ertoe doet"  het geloof: 

ruimte voor verschillende tradities   de goede gewoonte: even rust   de gemeenschap draagt je als het nodig is    de 

gemeenschap: gedeeld verleden/traditie   de goede gewoonte: aandacht voor wat echt belangrijk is     bezinning    de 

gemeenschap: zingeving     ontmoeting     stilstaan is achteruitgaan: je geloof voeden    andere mensen heb je nodig    

groot gebracht bij een kerk    de goede gewoonte: het ritme van de week    het geloof: baken op mijlpalen/kruispunten 

van je leven   tijd vrijmaken voor God   fijne persoonlijke sfeer     niet voor jezelf maar voor je naaste     het geloof: 

meegaan in een lied-samenzang   contact/betrokkenheid met/bij gemeente      alle leeftijden wat     mogelijkheid 

om actief deel te nemen/bij te dragen aan kerk zijn    ruimte voor je eigen mening/keuzes in je geloof: er wordt je 

niets opgedrongen   wel belangrijk : variëteit aan geloof in de samenleving    geen wet van Meden en Perzen   Het 

sluit aan bij onze denkwijze over het geloof, wat wij willen meegeven aan onze kinderen   openheid, ruimte voor 

discussie   sfeer     welkom gevoel      iedereen is welkom: wie of wat je ook bent      van huis uit meegekregen     

verbinding met elkaar    als je er niet bent(voor langere tijd) mis je toch iets: betrokkenheid bij de gemeente en 

geestelijke voeding   Kerk-zijn is wezenlijk anders dan samen sporten of gezelligheid opzoeken, we delen dingen 

die we elders niet met anderen delen    het is fijn de gewoonte van kerkbezoek door te geven aan je kinderen, ze in 

aanraking te laten komen met het geloof    als je er niet bent(voor langere tijd) mis je toch iets: betrokkenheid bij de 

gemeente en geestelijke voeding     kerkbezoek komt voort uit opvoeding: een goede gewoonte van huis uit   onze 



gemeente is een fijne groep mensen, die naar elkaar omkijken, weten wat er bij je speelt en er voor je zijn   voedsel 

voor de geest  omdat je geraakt kunt worden    Als gemeente naar buiten toe - dat mag meer 
 

 

 

Hoe belangrijk is het dat er over 10 jaar nog een kerk is?    als horizon       (92 antwoorden) 

Ik vind het belangrijk om het geloof te kunnen delen met elkaar en de beste plek daarvoor is de kerk voor mij in zijn 

volle breedte. Geloof Delen   Ja dat vindt ik belangrijk omdat daar de geloofsgemeenschap te vinden is, om God 

te loven en elkaar te ontmoeten.  Geloven, ontmoeten   Geeft energie voor geloof Geloof Energie  Stralen 

vertrouwen uit maar we hebben een imago probleem   Over 10 jaar moet er een plek zijn waar het verhaal verteld wordt 

Functie in de samenleving binnen en buiten de kerk Diaconie   Diaconale functie in Apeldoorn Diaconie   zie 

vraag 1   je gunt het ook de volgende generatie   tegen vereenzaming, individualisering Gemeenschap Tegen   

vereenzaming en individualisme   calvinistische inslag normen / waarden Normen en waarden   beleving 

ervaren   god opzoeken dmv gemeente  Geloof God ontmoeten   activiteiten buiten kerkdienst -> cement van de 

kerk zijn   doorgeven wat je zelf hebt ervaren Geloof Doorgeven   Diepgang! Diepgang    samenleving zonder 

"kerk" is erg schraal Nodig in samenleving   verstaan wat we met elkaar delen   voor sociale omgeving zeer   

belangrijk   het belangrijkste is dat het Woord verspreid wordt   Geloof   Doorgeven   Om uit te leggen wat we lezen 

en zingen, mits er nog mensen zijn, die kerk willen zijn, samen willen zingen, geloof belijden    Mits er genoeg 

mensen zijn   Het is voldoende als er twee of drie in de naam van de Heer , daar is Christus. De gemeente hoeft niet 

groot te zijn.   Er moet nog wel een vorm zijn waarin mensen samen hun geloof belijden. Of dit in de huidige vorm 

moet is de vraag. Veranderen   Belijden   In coronatijd merkte je dat ja de gemeenschap miste, daarom is het 

belangrijk dat die er nog is.   Gemeenschap Essentieel   belangrijk dat er een kerk is die hoop kan bieden, die 

bezinning /verdieping geeft   Geloof Hoop, verdieping   we hebben als ?geloofskerk? een maatschappelijke 

functieMaatschappelijke functie Geloofskerk   een kerk heeft toech iets wat je elders niet zo snel vindt   omzien 

naar elkaar   beetje armoede als het er niet meer is   NB is geloof voor het bovenstaande echt noodzakelijk? Kan niet 

iedereen dat doen.   We doen het Pro Deo   we erken als kerk vanuit een bepaalde overtuiging   Er wordt vanuit de 

kerk veel goed werk gedaan, dat valt dan weg.   De kerk heeft een zekere herkenbaarheid   De kerk is met zijn 

gebouwen herkenbaar   In veel keurigheid herkenning vinden en uitspreken waar je elkaar niet herkent.   

Herkenning gemeenschappelijke waarden; die anders zijn, zich onderscheiden van andere stromingen   Godsbeeld   

Behouden wat bij vraag 1 benoemd wordt.   Filiaal zijn van De Kerk die Jezus ook stichtte, Wat Petrus en Paulus tot 

geroepen werden.   Uitstralen naar buiten, zodat we hulp kunnen bieden aan anderen.   Omzien naar elkaar en 

anderen.   Zie ook antwoord 1, ook daarom belangrijk.   Verhaal blijven doorgeven.   Geluid tegen de 

individualisering.   Andere waarden dan in het gewone leven zijn ook belangrijk.  JA   Om de verhalen door te 

blijven geven. De verhalen van God en de mensen.   Daaruit het omzien naar zwakkere.   De ethiek die vanuit de 

bijbel voortkomt   Bijbel   Saamhorigheid   Gemeenschap   Saamhorigheid   Elkaar ontmoeten   

GemeenschapOntmoeten   Omkijken naar elkaar. Omzien naar elkaar   Samen de bijbel lezen   De preek   

Instituut ?   Het gaat om samen geloven   Gemeenschap   Samen geloven   Kring / netwerkfunctie, ergens bij 

kunnen horen. Gemeenschap Er bij horen   Brede inzet van de kerk in de maatschappij tegen eenzaamheid en 

armoede   Gemeenschap   Je komt veel andere soorten mensen tegen van wie je veel kunt leren.   Pluriform   Dat wat 

bij vraag 1 belangrijk was is over 10 jaar nog belangrijk, wellicht in andere vorm   de gemeenschap   onderlinge 

betrokkenheid op elkaar houden   Gemeenschap   Betrokken   wijkgericht   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk 

is in welke vorm dan ook: geloof onderhouden   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm dan ook: 

gemeenschap zijn   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm dan ook: om om te zien naar elkaar 

en OOK zeker buiten de kerk   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm dan ook: redenen van nu   

zouden ook de redenen voor over 10 jaar moeten zijn   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm 

dan ook: Albanië   wel belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm dan ook: kerstpakketten   wel 

belangrijk dat er sowieso wel een kerk is in welke vorm dan ook: de Herberg   wel belangrijk dat er sowieso wel een 

kerk is in welke vorm dan ook: vakantie geld samen delen   wel belangrijk: steun in de samenleving (minima; 

goede doelen; andere maatschappelijke betrokkenheid) Diaconie   Samenleving   wel belangrijk: contacten 

(contactarmoede ontstaat)   Gemeenschap   Ontmoeten   wel belangrijk: ruimte voor pluriformiteit   Pluriform   wel 

belangrijk :verruiming van  de denkwijze   wel belangrijk: persoonlijk geloof houdt je betrokken met de mensen die 

hetzelfde geloof hebben   wel  belangrijk: kinderen geloof meekrijgen, "verrijking kennis"   wel belangrijk: je laten 

spiegelen, je eigen leven zien in het licht van Bijbelse verhalen   wel belangrijk: wij gunnen onszelf en de mensen 

die na ons komen hetzelfde gevoel van verbondenheid als wij nu hebben   wel belangrijk: de activiteiten moeten 

blijven want die hebben een belangrijke functie: de dis, de creagroep en ontmoeten    belangrijk want: we willen niet 

missen wat er bij vraag 1 is opgenoemd   belangrijk want: de kerk vervult een sociale functie ik de wijk: we halen 



mensen uit de eenzaamheid etc. dit is zo waardevol dat het niet verloren mag gaan.   Hoeft niet kerk in deze vorm 

te zijn, als de bronnen van het geloof en het goede leven(Tenach en evangelie) maar niet dichtgegooid of vergeten 

worden.   Het lezen uit de bijbel   Het lijkt mij niet aannemelijk dat het geloof verdwijnt, dus blijft een kerk altijd 

nodig.  Geloof Blijft   Qua financiën zullen er meer gebouwen verdwijnen. Daarom op voorhand meer samenwerken 

met anderen.   Financiën   Gebouw delen, minder vierplekken   zie 1   Voor de generaties na mij (en ik ben nog 

maar 41 ;-) maar als we geen PGA meer hebben valt er minder te kiezen…   Die vraag is moeilijk te beantwoorden, 

omdat je het als kerklid je haast niet kunt voorstellen hoe het zonder zo’n gemeente zou zijn. Als ik die vraag aan 

mijn kinderen (niet meer kerkelijk lid) stel, dan kunnen zij waarschijnlijk nauwelijks een reden bedenken, anders 

dan wellicht dat de kerk goede dingen doet voor minder bedeelde mensen. Maar er zijn wel meer organisaties die 

dat doen.   Check   Stel, dat er geen Protestantse Gemeente zou zijn. Zou je die dan willen oprichten?  Om wat voor 

reden? En wat moet die Protestantse Gemeente dan allemaal gaan doen? Vanuit dat soort vragen zouden we moeten 

vaststellen waarom het belangrijk is dat er een Protestantse Gemeente is.   Check   Goede vraag   Dat de kerk er over 

10 jaar nog is lijkt noodzakelijk omdat ik er op vertrouw dat er altijd mensen zijn die gepakt worden door het geloof 

en de bijbel. 

 

Wat moeten we vooral blijven doen als kerk?  dit uitgevoerd als stam     (136 antwoorden) 

Verbinding zoeken met elkaar en met de mensen om ons heen (dichtbij en ver weg)   Zo lang het gaat de huidige 

activiteiten vooral blijven doen.    Het verhaal bestuderen en verkondigen/uitleg bijbel    ontmoeten faciliteren, met 

dis. Etc, door ontwikkelen van zaken die we zelf belangrijk vinden maar dan Apeldoorn breed    Diaconale 

projecten/voedselbank/kids kleding   door ontwikkelen: hoe betrek je de groep 30-50 "ouders"   door ontwikkelen: 

wat verbind de jeugd aan het geloof (vraag het)   Kerkdiensten en samenkomsten   Koor & band & musical   samen 

eten (dis)   online diensten, uitzending!   zorg en aandacht: Albanië? Eigen gemeente   kindernevendienst, kind-

op-school (alle doelgroepen!)   SNO - middagen (alle doelgroepen!)   woensdag-ochtend-inloop   rode draad  

(eetgroep/dis)   bloemendiensten, autodienst   rock-solid    solid friends   diaconale ondersteuning    viering   

ontmoeten ook buiten de dienst   groot huisbezoeken   activiteiten na koffie, naast de dienst   loslaten (durven!)   

bang zijn voor vernieuwing?   viering opzet geleidelijk veranderen   open zijn/staan voor iedereen   verscheidenheid 

van groepen, bv de Dis, VONO enz, musical behouden en uitbreiden, tuingroep, ds. Beer   Rocksolid handje hielp    

jeugd meer betrekken bij gemeente    Open blijven richting de samenleving, tijd staat niet stil   Wo-ochtend 

koffiedrinken en gesprekken voeren   Bijbel uitleggen, blijven zingen, blijven bidden en belijden.   Samen eten 

(ouderen winterkost)   Jongeren niet vergeten (moet misschien wel anders, iets meer aansprekends bedenken)   

VONO   Musical (niet elk jaar)   Samen blijven komen   omzien naar elkaar   Mensen helpen (handje hulp)   Omzien 

naar elkaar   In gesprek blijven met elkaar   allerlei deelclubjes houden zodat je betrokkenheid blijft houden, bv   

kerktijden, koffieschenken, bloemschikken, ouderenwerk, eetclubjes, Rode Draad, Albanië, ... Als je een taak hebt 

creëert dat het gevoel van verbinding   dingen als kunst in de kerk, met daarbij ook toelichting   doe wat je zegt en 

zeg ook wat je doet.   laat meer zien wat er allemaal gedaan wordt door de kerk / gemeente. Want dat is soms niet 

eens allemaal bekend   leesclubjes, samen boeken lezen om met elkaar in gesprek te zijn / komen.   samen "uitstapjes" 

maken naar bijvoorbeeld The Passion   koffie drinken na elke dienst   VONO   doe-activiteiten zoals musical -   

projectmatig   omzien naar elkaar   Leven vanuit de bron.   Veel soortigheid van activiteiten (die er nu zijn) wat de   

gemeenschap bevordert.   Activiteiten naar buiten, bijvoorbeeld ZWO blijven uitdragen en dit mag sterker   

Eredienst, niet verliezen, over de vorm kan je nadenken   Kinderen vasthouden   Dominee beer, graag ook af en toe   

gezamelijk in een gewone dienst   Financiële bijdrage: op verantwoordelijkheid wijzen of verantwoording nemen.   

Activiteiten waarin jongeren uit de verschillende PKN kerken elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld eens per maand een 

jeugddienst, steeds ander gebouw, VONO.   Aandacht houden medemens / zwakkere binnen en buiten de kerk en 

binnen en buitenland.   Woord verkondigen, samen zingen, de zegen mee krijgen.   Elkaar ontmoeten, omzien 

naar elkaar.   VONO   Gezinsdienst   Bijeenkomsten door de week   Activiteiten moeten doorgaan.   Kerkdiensten   

(momenten om te verstillen, vertragen; aandachts meditatief moment)   Kerk op schoot diensten   Streamen van   

kerkdiensten   audio-opnamen van kerkdiensten   musicals   kidsmiddagen   de Dis (eetgroep)   Leesgroepen zoals 

die van "Geld en Goed".   Kringen, bijvoorbeeld voor 20'ers en 30'ers, jonge oudere   Kerstgroet aan alle gemeenteleden. 

Inzet van jongeren voor concrete taken of projecten.   diaconale taken   grote acties als Apeldoorn geeft warmte, 

vakantiegeld samen delen   pastorale werk   meer naar buiten toegericht zijn  vb: banner van de koffie ochtend; 

spandoek musical Esther   present zijn   weten wat we elkaar te bieden hebben Apeldoorn breed   vieringen blijven 

houden   CNAP   Breder (?)   VONO behouden   concerten  bijv. voor vluchtelingen   eredienst-zingen -zegen   

interactieve diensten   liederen uit liedboek blijven door ontwikkelen   gespreksgroepen, ontmoeting   ontmoeten   

ontmoeten op woe ochtend   autodienst   plek voor kinderen in de dienst en muziek/liederen daarop aanpassen   



repair-café   Albanië-reizen   diaconaat   omzien naar elkaar: pastoraat   diepgang& spiegelen eigen gedrag  --   

>samen goed zoeken   kerk op schoot-vieringen   elkaar blijven ontmoeten   vieringen /activiteiten voor alle   

jeugdgroepen   vorm van pastoraat   doorgaan met de (samenbindende) activiteiten (de Dis!)   een kerkdienst, in 

welke vorm dan ook   elkaar blijven ontmoeten   vooral blijven samen komen rondom het woord van God   Aandacht 

voor elkaar is erg belangrijk vooral ook tav nieuwkomers   de huidige activiteit als kerk op schoot is belangrijk om   

jonge ouders en kinderen te bereiken   de doe-je-mee dienst een grotere frequentie geven, als manier om jonge ouders 

te binden/enthousiast te houden   Steun blijven geven aan dingen zoals de voedselbank   Putten uit de bronnen, 

ook al betekent dat soms diep bukken. Nooit vergeten belijden is doen.   Ruimte houden voor mensen die er soms 

een beetje anders over denken.   Aandacht houden voor de Joodse achtergronden van de bijbel   Ruimte houden voor 

kunst in de kerk.   Koffie na de dienst, bus neerzetten voor de onkosten.   Ochtenden met groep   Voor ons geloof 

uitkomen en bij elkaar komen.   RS/SF   Kos   KND   VONO   VONOVO   Kids middagen en kids kledingmarkten   

Aandacht voor elkaar dmv bloemen, attenties, maar ook voedselbank enz   Dit trio van predikanten: ze vullen elkaar 

goed aan   Musicals   Alle activiteiten, die gericht zijn op het helpen van de medemens, die moeten we blijven doen. 

Ik denk niet, dat Jezus ooit heeft gedacht hoe of de kerkgemeenschap als organisatie het beste kan blijven 

functioneren. Hij gaf ons mee om er te zijn voor de ander - heb uw naaste lief - en dat moet ons uitgangspunt 

blijven.   Het lijkt een cliché maar we moeten blijven omzien naar elkaar. Proberen elkaar betrokken te houden.   Wat 

ik belangrijk vindt is de solidariteit van de wijkgemeentes onderling.   Sinds het verdwijnen van Perspectief mis 

ik dat enorm. We weten niet meer wat de andere wijken doen of waar er hulp nodig is. Een voorbeeld is de regelmatige 

vragen die er van de centrale diaconie kwamen.   Leren van elkaars sterke punten.   Wat de wijkgemeente betreft: 

doorgaan met samen ergens aan te werken, Esther,    De dienst van 0 tot…..is ook zo’n voorbeeld. Het is goed om 

elkaar af en toe ook zo te ontmoeten. 

 

Waar zouden we (Apeldoorn breed) mee moeten beginnen? blaadjes     (102 antwoorden) 

Meer verbinding zoeken met de andere gemeentes binnen Apeldoorn? Voor het geval we in de toekomst terug moeten 

naar 1 kerk?    Kunnen we misschien een cantorij krijgen, zoals in Amerikaanse kerken, die samen met een PIANO 

de gemeente begeleid ?   Wanneer de PKN Apeldoorn kleiner zal groeien m.i.concentreren in minder wijkgemeenten 

(misschien wel van verschillende signatuur)   Centraliseren PR   Laagdrempeliger, kerk openstellen, makkelijker 

bereikbaar Met z’n allen bemannen   Eigen nestgrens loslaten   milieu, schepping als onderwerp in de kerk   "groene    

beleg hier nog een avond voor - ook voor kleine dingen   meedoen met andere kertken/gemeentes/goede doelen   

dankbaar zijn en blijven   wisseling bij geleding, liederen   opzet van de dienst, wisselen   gemeente meer deelgenoot 

maken, méér interactie   hoe kun je een draai maken dat het ook bij jongeren gaat leven? Dan draai durven maken!  

loslaten, met de tijd mee!!   Vorm geven zodat het jongeren aanspreekt   Voorbede boek bij ingang   Jonge ouders wel 

naar ds Beer, niet naar de kerk, is jammer/ vragen wat ze nodig hebben?   Nieuwe "kerken" toestaan om gebruik te 

maken van het gebouw, bv. Fontein, andere gemeentes   oudere liederen, af en toe opwekkings liederen bouwwerk' 

voelt als beton, iets veranderen is lastig   muzikale begeleiding door bv een band is fijn   fe  feedback formulier bij 

uitgang, of website review   Diensten creëren waar je meer als gemeente bij betrokken wordt. Met mogelijkheden tot 

feedback   iets bedenken om in één dienst zowel jong, oud, dus iedereen iets te bieden   Jongeren betrekken door uit 

te zoeken wat die graag zouden willen en dan hopen dat zij zich bij de kerk betrokken blijven voelen.   Jongeren 

benaderen om te assisteren bij de kerkdienst (b.v. bij " het geluid" bij "Beeld" als "Koster".    Af en toe een "oud" lied 

(oude berijming, Johannes de Heer) of een opwekkingslied, kortom meer variatie in de liedkeuze.   Experimenteren 

met de vorm van de kerkdienst   De jeugd meer betrekken bij de diensten   Complimenten voor de VONO groep   Meer 

van dit soort activiteiten (VONO)    Alle leeftijden   gebouw ook op andere manieren exploiteren, b.v. concerten, delen 

met andere gemeentes, tentoonstellingen.   Strategie ontwikkelen voor verbeteren exploitatie van de gebouwen, 

Apeldoorn breed   Hoe kunnen we vergroenen verduurzamen, gedachtenistuin, meer groen, moestuin   "Etaleren" 

van de "sterke" kanten van de kerk (PWANO)   Lees de andere beleidsplannen nog eens door   Door de week 

geloofsgesprek thuis (Bijbelkring)   Alpha cursus aanbieden   Diversiteit in diensten b.v. Taizé (Apeldoorn breed), 

eigen liederen opgeven   Gebedskring beginnen   Website actualiseren   Jongeren vragen   Openstaan voor ideeën 

van jongeren, hierdoor voelen de jongeren zich gezien.   Meegaan met de tijd, social media   Gezinsdienst   Andere 

invulling van de dienst met muziek, inbreng van gemeente leden.   Er zijn mensen die geen kerkbalans hebben 

gekregen,. Jammer misgelopen donatie.   Meer inbreng van gemeenteleden, vaker muziek / liederen door 

gemeenteleden.   Ook muziek van elders op beeldscherm   zorgen dat er meer jongeren komen   gemeenteleden 



activeren   ideeën ophalen bij andere kerkgenootschappen of christelijke groepen   doelgroepen kerkdiensten, bijv. een 

traditionele  kerkdienst op 1e zondag van de maand   doelgroepen kerkdiensten, een "hippe"  kerkdienst op 2e zondag 

van de maand   doelgroepen kerkdiensten, een dienst ertussen in op 3e zondag van de maand   langer proberen als 

er een nieuw initiatief is (niet na 3 maanden ermee stoppen)   app als gemeente (Donkey mobile?)   en investeren 

in communicatie bovenwijks (meer/frequenter dan de kijk op de kerk krant   "groen" bankieren   kijken naar de 

mogelijkheid om andersoortige muziek in te zetten   medegebruikers van het gebouw zoeken   elkaars talenten leren 

kennen en benutten   herbezinning het gebouw en de functies   mensen ruimte bieden, inzicht geven in adhoc taken 

(bijv " ik regel handje hulp organisatie")   aansluiting zoeken bij andere kerken (breed)   gezamenlijke kerkdiensten 

breder dan onze kerk/wijk kijken   mogelijkheden zoeken qua samenwerking andere kerken   jeugd betrekken bij 

de kerk in de dienst   jeugd betrekken bij de kerk  buiten de dienst   bijdrage jeugd in reguliere diensten   doe-je-

mee-diensten   variatie in muziek   communicatie naar buiten (de "kerk")   meer samenwerken met andere 

gemeenten   meer communiceren over wat (bijzondere diensten bijv) er in andere gemeenten speelt (in de 

nieuwsbrief)   in plaats van zelf opnieuw het wiel  uitvinden, wederzijds gebruik maken van elkaar activiteiten   

bijv 1 opwekkingslied per dienst (of iets eigentijds)   missionaire gemeente zijn, kidsmiddagen "vanuit" de 

gemeente   missionaire gemeente zijn,kerstbrood bij "mazars"(opvang oekraïners)   missionaire gemeente zijn, 

wellicht iets oppakken bij GGNet (nieuwe COA-opvang   wat kan Apeldoorn-breed gedaan worden. Hier ons meer op 

richten bijv. gez. Activiteiten van meerdere wijken   Jeugd Evangelisatie Dienst   meer richten op duurzaamheid,   

groene kerk   nieuwe wegen blijven zoeken t.a.v. de vorm van kerkdienst   andere muzikale begeleiding af en toe   

Met de jeugd!!! Meer betrokkenheid tonen. Ik begrijp nog steeds niet dat er jaarlijks ruim 20 jongeren naar Albani‘ 

gaan, die we vervolgens de rest van het jaar niet meer zien?!   Actievere diensten.   Echt omzien naar elkaar, niet 

alleen roepen.   Meer midden in de maatschappij gaan staan.   De liturgie door meerderen laten uitvoeren ipv 

uitsluitend de voorganger.   Meer samenwerken met andere gemeentes in Apeldoorn   Meer variatie in   

liedkeuze/bundels: Taizé en pop met een boodschap   En bij het maken van beleid of planningen van diensten: 

starten vanuit de denkmodus jeugd, jongeren en 50min ipv het traditionele denken met focus op 60plus. Voorbeeld:   

doejemee-diensten plannen.   Niet zelf het wiel uitvinden, maar kijken naar andere gemeenschappen. Zijn er 

dingen, die we ook kunnen gaan doen.   Hoe dat in de toekomst gestalte krijgt kan ik niet zeggen.   Vertrouwen 

hebben in het vele wat er al gebeurd in de Julianakerk. Het bindt ons als gemeente. 
 


